
Hallo Woensdagavondlopers, 

Woensdag 9 augustus starten we om 20.00 uur bij Jan in Honselersdijk 

Verslag van Woensdag 2 augustus 2023 

De weersvoorspellingen waren niet echt top maar er zou mogelijk een half uurtje 

droog gelopen kunnen worden. We verzamelden bij Jan aan de Bovendijk en het 

leek er in eerste instantie op dat het klein clubje zou zijn. Niets bleek echter 

minder waar. Toen we met 3 hardlopers waren en de buienradar bekeken leek het 

ons niet handig om te gaan lopen. Maar toen eerst Jan Z en daarna Hasso heel 

enthousiast binnen kwam en ook het regenen wat minderde, zijn we toch 

vertrokken.  

De eerste 5 minuten gingen lekker. Nog maar een klein beetje regen en het 

windje in de rug. Maar eenmaal bij de kinderboerderij was de regen al 

substantieel en toen we over het kronkelpaadje liepen neigde ik al de schoolslag 

te gaan doen in plaats van hard te lopen. Wat een bui! En wij stoïcijns doorlopen 

alsof er niets aan de hand was. We gingen zelfs even rekken en strekken in een 

tramhalte, stonden we even droog, en liepen daarna weer gewoon door. Shirt en 

broek werden doornat en als we even stilhielden voelde je het water van je shirt 

door je broek heen naar je benen lopen.  

Het rondje hebben we wel wat korter gehouden maar we zijn toch 37 minuten 

lekker bezig geweest. Aan het eind werd het zelfs nog droog en was het meeste 

water alweer van ons lichaam. Ciska had gelukkig een hele stapel handdoeken 

neergelegd zodat we met een droog shirt aan nog een beetje toonbaar aan de 

koffie en thee konden.  

Jan vd K vertelde dat het wat beter met hem gaat nu hij glutenvrij eet. Hij is 

weer op de weg terug naar de wandelgroep, toppie! Hans v Adrichem kwam ook 

weer een bakkie doen, dat was al een tijdje geleden dat we Hans zagen, het gaat 

hem goed, veel vakanties en daarnaast alleen maar leuke hobby’s doen. Ook Paul 

kwam alleen een bakkie doen, die wist vorige week al dat het zou gaan regenen 

dus die had wat anders voor zichzelf georganiseerd. Na nog wat meningen over 

het zomercarnaval en de gay-parade was het weer tijd om huiswaarts te gaan. 

Volgende week lopen we bij Jan in Honselersdijk. Hopelijk hebben we dan droog 

weer, ga je daar in ieder geval weer zien!  

Hallo Zaterdagochtend Wandelaars, 

Zaterdag 12 augustus starten we om 10.00 uur bij Dineke 

Verslag van Zaterdag 5 augustus 2023 



De weersverwachting was erg slecht met veel regen, van te voren. Maar om 10.00 

uur was het helemaal droog! We waren met z’n zessen en hebben ons gesplitst. 

Wij hebben de groene route gelopen, via de Bovendijk richting volkstuintjes en 

daarna via de Sir Winston Churchilllaan naar de groenstrook langs de 

Piratenspeeltuin weer terug.  

Ivm Bowie moesten we goed opletten waar Bowie mocht lopen, erg duidelijk is 

het niet met die bordjes, maar….. Den Haag heeft een “hondenkaart” waar 

precies is aangegeven waar honden mogen loslopen!!! Waar de anderen hebben 

gelopen weet ik niet, maar ze kwamen vlak na ons ook weer aan. Terug bij Ciska 

en Jan was het weer gezellig met koffie thee en hebben we veel gekletst. Vooral 

het feit dat een van ons een bon had liggen voor een paar dagen weg, maar dat 

die bijna verlopen is!!! Dat kan echt niet!! Veel suggesties kwamen langs, van 

rollator hotels tot vakantie in 's Gravenzande en alles er tussenin. Conclusie: 

weer een gezellige zaterdagmorgen!!  

Afgesproken is dat we as zaterdag starten bij Dineke en Piet. 

Hallo Woensdagavondlopers, 

Woensdag 16 augustus starten we om 20.00 uur bij het buitenverblijf van Rinus 

Verslag van Woensdag 9 augustus 2023 

We zijn gestart bij Jan in Honselersdijk. Er waren afmeldingen van stokkers en 

hardlopers dus met 3 stokkers en 5 hardlopers op pad richting de Mariëndijk, via 

de Nieuwetuinen liepen we naar de Vogelear die deze week afgesloten is tot 22-

12-2023. Daarna via de Verburghlaan richting het Abc terrein en rechtsaf het 

Wilgenpad waar we al drie keer een versnelling hadden gedaan. Het was de avond 

van de versnellingen daarna via de Wennetjessloot naar de Gouwlaan en daarna 

Van Buerenlaan terug naar de Vogaelaar, en rechtsaf via de Ockenburglaan om 

dan op de Gantellaan rustig te gaan uitlopen.  

Tijdens de koffie is de zaak Jumbo Naaldwijk 't.o.v. vergeten de sushi te 

scannen besproken, eiser wilde een ton van de koper van de sushi, maar ging het 

nu om een regenton, jubelton viston, vuurton, of houtton of wat dan ook?? 

Misschien horen we deze week meer.   

as Woensdag starten we bij Rinus z'n buitenverblijf.  

Hallo Zaterdagochtend Wandelaars, 

Zaterdag 19 augustus starten we om 10.00 uur bij Wilma 

Verslag van Zaterdag 12 augustus 2023 



Om 10.00 uur verzamelen bij Dineke en 'de fietsen graag voor het huis plaatsen' 

was de boodschap op de app. Achteraf was deze boodschap omdat wenu op het 

terras achter het huis onze water, koffie en thee konden drinken. 

Hoe laat word het droog was de vraag!? De taxi was al gearriveerd met 2 dames 

een dame uit Naaldwijk en de andere dame uit Poeldijk. De chauffeur heeft 

gastheer Piet gezelschap gehouden. Ook al had de chauffeur wel moeite met 

praten hij bleef toch praten ;-)) 

Wij zijn met 12 dames en Paul vertrokken, de jassen konden uit maar waar laat 

je deze? We zijn langs de Bovendijk gelopen en hebben de jassen aan Jan 

gegeven. 

Wij hebben een rondje door de volkstuintjes gewandeld en terug over de 

Rijnerwateringkade naar de Bovendijk, op de terugweg hebben we de jassen 

weer opgehaald. De snelle groep liep al voor ons uit.  

Heerlijk buiten in de zon in de achtertuin bij Piet en Dineke genieten van de 

koffie/thee/water met wat lekkers werd er weer gezellig wat afgekletst door 

de grote groep wandelaars: vakan, fietsen, logeren bij Vrienden op de Fiets en 

dan slapen in een bedstee... En zo was de gezellige en zonnige zaterdagochtend 

weer snel voorbij. Toen wij de kerkklok 12 keer hoorden slaan werd het toch 

weer tijd om naar huis te gaan. as Zaterdag starten we bij Wilma in Poeldijk. 

Hallo Woensdagavondlopers, 

Woensdag 23 augustus starten we om 20.00 uur bij Andre in Vlaardingen 

Verslag van Woensdag 16 augustus 2023 

We verzamelden bij Rinus op z'n buitenverblijf en waren met een hele club. Wij 

zaten bij Cees in de auto al met 4 dus dat schiet lekker op! Uiteindelijk 7 

hardlopers, dat is tenminste weer een aantal, mooi! 4 wandelaars is ook niet niks 

en zo waren we precies met een elftal. De hardlopers zijn richting de golfbaan 

vertrokken en startten zoals altijd met een rustige dribbel. Langs de 

Lookwetering kwamen we naast wandelaars ook nog een fanatieke Amerikaanse 

waterkreeft tegen. Via de Lookwatering en de Rijksstraatweg naar de Tramkade. 

Daar staan per 100m getallen op de weg en Paul vond het een goed idee om die te 

gebruiken voor zn versnellingen. Eerst nog 100m snel en daarna 100m langzaam. 

Maar al snel werden het 200 meters en het maximum was de versnelling van 400 

meter. Nou dan ben je wel even klaar en met een heerlijke buitentemperatuur 

van 20+ graden betekende dat lekker zweten. Het rondje liep voor een groot 

deel langs de ‘blauwe lus’ van de golfbaan en de voetbalvelden van Schipluiden.  



Na de versnellingen zijn we in duurtempo weer richting de Dijkshoornseweg 

gelopen. Met het rustige tempo kon er weer gepraat worden. Zo werden de wijze 

woorden ‘Wie veel heeft, kan veel bijdragen’ op verschillende thema’s 

geprojecteerd. Het gaf aan dat de meeste al aardig gerecupereerd waren en al 

bijna weer fris het rondje vol maakten. Antoinette had voor koffie, thee en koek 

gezorgd dus dat was zitten en genieten. De onderwerpen van gesprek waren 

natuurlijk vakanties, zonnen op je dakterras, ondeugende pupillen van Jan 

Zuyderwijk en vast nog meer zaken. Omdat het nu's avonds nog licht is nodigde 

Andre ons nogmaals uit in Vlaardingen. De straat schijnt daar inmiddels klaar te 

zijn, dus omrijden hoeft niet meer. Het wordt volgende week warm, dus begin 

alvast maar met veel te drinken….. 

Hallo Zaterdagochtend Wandelaars, 

Zaterdag 26 augustus starten we om 10.00 uur bij Paul 

Verslag van Zaterdag 19 augustus 2023 

Verzamelen bij het bruggetje met de fiets. Voor 1 van ons ging dat helaas niet 

lukken, zij had een lekke fietsband dus vertrokken wij met zijn drietjes naar het 

Poeldijksepad. Eerst werden er nog oefeningen gedaan voordat wij gingen 

wandelen daarna vertrok Paul met 9 wandelaars en 1 hond richting de kerk 

halverwege het Poeldijksepad werden wij ingehaald door een laatkomer op de 

fiets Zij heeft haar fiets bij de kerk neer gezet in de hoop dat onze lieve heer 

er op zou letten Wij hebben toen een rondje Casembrootlaan gelopen en spotte 

we in de verte de andere groep dus wij snel een zijlaan in zodat we tegelijk met 

de andere weer op de Vredebestlaan waren. 

Toen moesten we nog oversteken ja even wachten op groen licht.... Dat duurt 

voor sommige best lang en ja ik had gedrukt hoor!? Voor het volgende stoplicht 

ben ik alvast alleen overgestoken Wat een mazzel Ik kon gelijk doorlopen terwijl 

de rest 2 keer moest wachten op groen licht Ik loop aan het einde van de 

wandeling nooit voorop nu dus eindelijk wel haha. Weer terug op het zonnige en 

warme terras werden we snel voorzien van water, koffie, thee en een lekker 

stukje taart. 

Twee van ons vonden het te warm en zijn volgens Peet in het lekkerste plekje 

onder een boom in de tuin gaan zitten. We hebben al het lief en leed even met 

elkaar besproken Want er was toch wel weer wat gebeurt de afgelopen week El 

ik wil jou ook nog even namens de groep condoleren met het verlies van je 

schoonzus de vrouw van je broer Je broer waar je altijd gezellig mee wandelt 

Het blijft altijd moeilijk om afscheid te moeten nemen van dierbare mensen 



Maar achter de wolken schijnt gelukkig altijd de zon Laten we dat maar 

onthouden Zo ook op deze zeer zonnige en toch gezellige zaterdagochtend 

Zaterdag starten we bij Paul. 

Hallo Woensdagavondlopers, 

Woensdag 31 augustus starten we om 20.00 uur bij Sjaak in Monster 

Verslag van Woensdag 23 augustus 2023 

Bij aankomst op ons startadres deze avond, bij Andre en Conchita, in Vlaardingen 

konden we vaststellen dat we deze editie met 8 personen waren, verdeling 3 

hardlopers en 5 stokkers/wandelaars inclusief Jan Z. die deze avond met ons 

mee liep.  

Het nieuws dat er een vliegtuig was gecrasht met daarin mogelijk Wagnerbaas 

Prigozjjn, had ons inmiddels bereikt. De vraag naar de oorzaak levert gelijk veel 

speculatie op, maar daar gaat we vast nog wel een al vooraf bedachte verklaring 

voor volgen… De wandeling door het prachtige buitengebied van Vlaardingen was 

weer als vanouds, ondanks dat Andre de route van te voren al had verkend, 

stuitten we toch op een afsluiting waardoor de plannen compleet omgegooid 

moesten worden, maar we een fantastische route hebben gelopen, wat 

uiteindelijk resulteerde in een tocht van 6,3 km in iets meer dan een uur 

looptijd.  

Bij terugkomst op het startadres waren de hardlopers al reeds gearriveerd en 

zaten al gezellig aan de koffie. Onder de koffie en thee ging het voor een groot 

deel over de prestaties van de atleten in Budapest bij de atletiek 

kampioenschappen, over de tactiek van Sifan Hassan voor de 5km, en Lieke 

Klaver die nog net niet goed genoeg was voor een podiumplaats op de 400 meter, 

maar die heeft nog een toekomst voor zich.  

Door Cees werd nog even een her taxatie gedaan van de klok van Andre, die nog 

even veel waard was als voor aanvang van onze loop. Natuurlijk werd ook nog even 

gesproken over de crash met het vliegtuig in Rusland, en dat woorden en daden 

daar afgewogen worden door het Kremlin, en de afrekening meestal volgt. Nadat 

vastgesteld was dat er volgende week gestart wordt bij Sjaak in de Choorstraat 

in Monster, werd na het bedanken van de gastheer en de gastvrouw van deze 

avond voor de goede zorgen, de reis richting Westland weer ingezet. Tot zover. 

Groet, Jos 



Hallo Zaterdagochtend Wandelaars, 

 

Zaterdag 2 september starten we om 10.00 uur bij Marian 

Verslag van Zaterdag 26 augustus 2023 

De fietsen werden alvast aan buitenkant van de achtertuin gezet. Het weer zag er 

goed uit dus hebben we ruimte overgehouden zodat we na het lopen plaats was om 

buiten 'n bakkie te doen.  

Om 10 uur gaf Paul het startsein en gingen de 10 dames 'ín hun benen', 3 van de 10 

dames zijn hun eigen tempo gaan lopen en de overige 7 dames liepen met Paul mee.  

Wij liepen via de Kipstraat (Hoenderparklaan) richting de Lange Watering. Aan het 

eind van de Lange Watering liepen we via de brug over de Bloemenroute naar de 

andere kant om onder de Bloemenroute door te lopen en aan de andere kant van de 

Lange Wateringkade liepen we verder. Eerst liepen we een stukje op de van Luyklaan 

daarna rechtsaf een liepen we een paar lanen op en paden weer af. Toen we weer op 

de van Luyklaan uit kwamen liepen we weer naar de Riviergrondel. Onderweg hebben 

we een paar loopoefeningen gedaan.  

Uiteindelijk hebben we 7,4 km gelopen in 5 kwartier dus we hebben een 

schouderklopje verdiend. Eenmaal terug hebben we inderdaad op het achterterras 

onze water, koffie en theegedronken. Bij de koffie konden we kiezen tussen een 

stroopwafeltje en een grote chocoladekus.  

De chocoladekussen hadden gretig aftrek, dit vonden de dames wel wat; zo'n 

ouderwetse 'negerzoen'. De meesten van ons hielden het niet bij één chocoladekus 

maar deden met de tweede ronden weer lekker mee, het gaf een nostalgisch gevoel 

en wij zijn nu op een leeftijd dat we nostalgie steeds leuker gaan vinden.  

Verder hebben we ervaringen uitgewisseld oa over logeren bij Vrienden op de Fiets. 

Ook weten we weer dat je beter niet tijdens het bellen naar het toilet kan gaan want 

dan zou het zo maar kunnen dat als er gezegd word 'spreek in na de piep' dat je dan 

net een harde wind moet laten ;-)) 

Gezelligheid kent geen tijd maar wij wel dus zijn we na dit al op de fiets gestapt 

richting huis. Afgesproken is dat we as zaterdag bij Marian in Honselersdijk starten.. 


