
Verslag van ons  jaarlijks uitje van zaterdag 4 april 2026 

Vandaag hebben we allen genoten van het cadeau wat Paul en Gerda van ons 

gekregen hebben. 

Er zat geen strik om het cadeau, ook hoefde er niets uit gepakt worden, we 

hebben hen een uitje cadeau gedaan en dan niet een uitje voor hen alleen want 

dat zou lang niet zo gezellig zijn geweest dan het uitje voor en door (bijna) de 

hele wandelclub. 

Al maanden van te voren was deze datum geprikt maar verder wisten we niet hoe 

de invulling van deze dag zou zijn. 

Onze voorpret begon pas echt tot leven te komen door dit bericht wat op de app 

doorkwam: 

'Beste allen, volgende week zaterdag gaan we met z'n allen een dagje weg. We 

starten op de Mijlpaal rond 10.00 uur, voor een bakkie. Om 11.00 uur rijden we 

richting Maasland, waar om 12.00 uur een lunch klaar staat voor ons. Na de lunch 

gaan we daar aan de overkant een spel doen.' 

Voor dit uitje is door 2 dames van de groep, de organisatoren van deze dag, een 

terdege vooronderzoek gedaan hoorden we later. Eerst een plan bedenken en 

daarna alvast met z'n tweetjes dit bedachte plan nalopen (fietsen) kijken of het 

klopt zoals zij het bedacht hadden. 

Ik vermoed dat deze 2 dames toen al een leuke dag gehad hebben. 

En toen was het zaterdag 4 april en rond 10 uur stalden er 15 dames en een heer 

hun fietsen voor de deur aan de Mijlpaal. Dit was onze eerste stop van deze dag. 

Voordat we daar aan de koffie en thee gingen hebben we gezongen voor de jarige 

Lenie, zij had dit 

keer geen taart 

achterop haar fiets 

zitten maar de 

feestelijk versierde 

koekjes van deze 

dames waren ook 

heel lekker. 

 



Na de koffie, precies volgens plan, zijn we om 11 uur op de fietsen gestapt en 

zijn we richting Maasland gaan fietsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na een mooie fietsroute door Midden Delfland kwamen we aan bij restaurant 

'Bij de Buurvrouw'. 

Nee niet een buurvrouw van een van ons maar deze Buurvrouw is een restaurant 

waar we ons gelijk thuis voelden, we zaten er alsof we inderdaad bij onze 

buurvrouw aan tafel zaten. 

Er was voor ieder van ons een 12 uurtje besteld maar we moesten nog wel 

opgeven of we kalf of kaascroquet wilden en hoe we ons gebakken ei wilden 

hebben, goed geregeld dames! 

Voordat we aan de lunch begonnen heeft een van de dames het woord genomen, 

zij heeft namens ons allemaal Paul bedankt voor hoe hij ons altijd begeleid met 

wandelen. 

Ook hebben we stil gestaan bij het overlijden van Juliane, zij laat een grote 

leegte achter.... niet alleen bij haar gezin maar ook bij ons, Juliane zal altijd in 

onze gedachten blijven. 

Na deze woorden werden de 12 uurtjes rondgebracht, het kopje aspergesoep, 

desemboterhammen met gebakken ei en croquet smaakten ons prima. 

Dit gaf ons genoeg energie voor het volgend onderdeel van deze dag: hiervoor 

hoefden we alleen de weg over te steken dus 'kat in het bakkie' voor deze dames 

en de ene heer. 



Het was dus fietsen van het slot, de weg oversteken en fiets weer op slot en we 

waren waar we wezen moesten nml bij Boerderij Hoeve Bouwlust . 

Het was hier open dag daardoor was er een drukte van belang maar hier hadden 

wij geen hinder van. 

We werden meegenomen naar een met strobalen afgezette stuk boerenland hier 

kregen we uitleg over de spelregels van het BoerenMix-Spel. 

Op de site staat over dit spel: 'Het Boerenmix-spel is uniek: nergens anders in 

Nederland kun je dit vinden. Dat komt omdat we dit spel zelf ontwikkeld hebben' 

en hier mochten wij gebruik van maken! Het spel is een mix van jeu de boules, 

midgetgolf en bowlen en dit al in een boerensfeer. 

De puntentelling was nog wel een 

dingetje met name Paul had hier 

zijn hand mee gelicht heb ik 

begrepen maar had hierdoor wel 

een prijs in de wacht gesleept 

(zakje met Belgische paaseitjes) 

maar het was zijn dag dus we 

hebben het door onze vingers 

gezien. 

Tot slot kregen wij van Gerda, 

omdat zij in juni jarig is, een 

bonnetje voor een boerenijsje naar 

keuze ;-)) en hebben we met elkaar 

nog een drankje genomen. 

Ondertussen werden de winnaars 

van het spel bekent gemaakt en was 

de prijsuitreiking. 

Inmiddels was het rond 4 uur en 

zijn we op de fiets gestapt richting 

het Westland. 

 

 

Dineke en Clarisse super bedankt voor het organiseren van deze geweldige dag 

tot aan het weer toe hebben jullie het goed geregeld! 


