
Etentje bij restaurant Madestein juli 2007 

We verzamelden bij restaurant Madestein en vertrokken in twee groepen.  

Eén groep die Paul probeerde bij te houden en eén groep die van de natuur heeft 

kunnen genieten.  

Achteraf gezien hebben wij, de snelle groep, het hele Uithofpark wel doorkruist 

(denk) maar niet in de gelegenheid geweest om ook maar iets van dit al in ons op 

te nemen! 

Terug bij het terras zat groep 2 ons al op te wachten en konden we gelijk aan 

tafel. 

Zelfs aan tafel werd er actief gedaan. Regelmatig werd er een startsein gegeven 

en schoven we drie zitplaatsen op. Dit kon inhouden dat…. 

Je ineens schoenmaat 42 aan je voeten had in plaats van je maatje 38.  

Je glas leeg was terwijl je zeker wist dat ie nog voor de helft gevuld was. 

En de gesprekken liep van:  

Anke: ik wordt weer oma 

El: en toen zoefde we met ons brommertje over het eiland..  

Mirjam: o ja over en brommertje gesproken…. 

Lizette: Mariette ik ben vanmiddag naar de speeltuin van opa geweest 

Clarisse: wil je een hulpje in huis eens in de 6 weken 

Marian: kom volgende week maar bij mij lopen 

Petra: help…. ik moet plassen.. 

Margret: ik wil wel eens met mijnschoonzus op de foto 

Dineke: vul mijn glas maar bij 

Ciska: wil je m’n kantje zien? 

Jeannette: om de tent liep een hyena en dacht….vind ik deze vakantie nog wel 

leuk?   

Antoinette: en boven ons zat er een brulaap 

Wilma waar is die € 5,- gebleven ? 

Paul inderdaad, ik ben de dirigent van dit koor  



Kortom het was zeker niet rustiger dan een loopavond maar het was minstens net 

zo gezellig.  

 


